
“Tijdens de treinreis van Krakau naar

huis tollen de ideeën voor

krantenartikelen in mijn hoofd. In

Wrocław neem ik de bijna lege tram

naar de akademik, waar ik heb

afgesproken met Stefan. Op straat is

het nog nooit zo stil geweest. Zelfs

de mussen vergeten te kwetteren.”

Maandag 17 april 2023
17.00 uur

„Stefan, Bolek en de anderen…”

Het Centrum voor Cultuur van de Lage Landen
Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

nodigt uit voor een lezing onder de titel

Rita Depestel-Martynowski
de eerste Vlaamse docente

Nederlands in Wrocław
leest voor uit haar boek:

Liefste Clara. Brieven van achter
het IJzeren Gordijn

(Ertsberg 2023)


